
Programma Vredesweek 2015

Zaterdag 19 september
11.00 - 14.30 uur  Fonteinkerk/Huis van Zuid, Robert Kochstraat 4, Amersfoort 
	 	Wereldlunch	voor	Vrede.		

Voor	en	door	vrouwen.	Met	elkaar	eten	van	alle	wereldgerechtjes	die	door	iedereen	worden	meegebracht	
en	praten	over	de	vrede	om	ons	heen	en	in	ons	hart.

	 	Opgave: Mariette Christophe, mail: mchristophe@planet.nl of bellen 06-51392644 

17.00 - 18.00 uur  Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort 
	 Oecumenisch	Vredesvesper.
	 	Opening	Vredesweek	door	burgemeester	Bolsius	en	Vredesvesper	met	ds.	J.	van	Baardwijk	en	de	Bergkerk-

cantorij	o.l.v.	Cees-Willem	van	Vliet.

Zondag 20 september
	 Diverse	kerken:	Viering	in	teken	van	Vredeszondag.

Maandag 21 september
14.00 - 15.30 uur  Raadzaal gemeentehuis,Stadhuisplein 1, Amersfoort
	 	Collegetour	‘Vrede	verbindt’	voor	jongeren	met	Burgemeester	Lucas	Bolsius	en	VN	Jongerenvertegenwoor-

diger	Saya	Abdullah	voor	jongeren	van	o.a.	Corderiuslyceum,	MBO-Amersfoort	(VEVA	opleidingen)	en	
andere	belangstellenden.	

	 	Vanwege beperkte capaciteit opgave verplicht. Helma Maas, mail: maas@paxforpeace.nl Marije Coffeng, 
mail: mcoffeng@casema.nl of bellen 033-8882417

20.00 uur  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort 
	 	Gesprek	over	“Wat	kunnen	hulporganisaties	als	Kerk	in	Actie	en	World	Vision	doen	om	de	koppeling	van	

religie	en	geweld	te	doorbreken”	m.m.v.	Feije	Duim	van	Kerk	in	Actie	en	Nel	den	Boer	van	World	Vision.

Donderdag 24 september
19.00 uur  Oud Katholieke kerk, ’t Zand 13, Amersfoort
	 Vredesavondgebed
	
Zaterdag 26 september
14.00 - 17.00 uur  Vredeswandeling
Start bij Onze Lieve Vrouwetoren, Krankeledenstraat 30, Amersfoort
	 	Wandeling	langs	plekken	in	de	binnenstad	van	Amersfoort,	die	ons	tot	nadenken	over	vrede	en	verbinding	

met	elkaar	oproepen.	De	wandeling	begint	voor	de	pelgrimsdeuren	van	de	Onze	Lieve	Vrouwe	Toren	en	
wordt	afgesloten	in	de	Mevlana	moskee	in	de	Van	Galen	straat.	Wij	zijn	uitgenodigd	om	het	gebed	bij	te	
wonen	en	gaan	vervolgens	in	gesprek	met	elkaar.

	 Tot	slot	kunnen	wij	genieten	van	enige	Turkse	lekkernijen.

16.00 - 17.00 uur  Lutherse kerk, Langestraat 61, Amersfoort
	 Viering	met	het	Zwaankoor	dat	o.a.	vredesliederen	zingt.
	 Vragen	rondom	vrede	zullen	centraal	staan.	

Zondag 27 september
09.30 - 11.00 uur  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39, Amersfoort
	 Eredienst	in	het	teken	van	de	Vredesweek.	
	 Voorganger	Ruud	van	Buren.

14.30 - 16.30 uur   Diaconale Wijkherberg De Heilige Geest, Mozartweg 54, Amersfoort
	 Inloop	met	thee/koffie.
	 	Van	15.00	-	16.00	uur	Gesprek	over	bruggenbouwers	m.m.v.	Helma	Maas,	PAX.


